Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je stierf,
"t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt: “lk ben wat moe.”

maar op een keer

dan ben je aan je laatste beetje toe.

Zo dapper heb je gestreden

En zo moedig heb je het aanvaard.
Rust zacht lieve echtgenoot, pa en opa
We zullen je erg missen.

Frans Cardoen

°28 december 1947
T 13 december 2020



Bedroefd, maar dankbaar
om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft,
nemen wij afscheid van

de heer

Frans Cardoen

echtgenoot van mevrouw Berenice Breughe

Hij is geboren te Moorslede op 28 december 1947
en thuis van ons heengegaan
op 13 december 2020.

Frans was lid van Okra.

De uitvaartplechtigheid zal,
volgens de richtlijnen van de overheid,
in familiekring plaatsvinden.

Al kun je er niet bij zijn,
wees dan een ogenblik stil
en denk aan de mooie momenten
die je aan Frans hebt gegeven
of van hem hebt gekregen.

Na de crematie krijgt Frans zijn laatste rustplaats
op strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats
aan de Moorselestraat te Wevelgem.

Frans is

de echtgenoot van Berenice Breughe

de pavan
Jan en Heidi Brutin - Cardoen

Kurt en Mieke Malysse - Cardoen

de opavan
Arne en Griet Brutin - Vansevenant
Jens en Kim Durnez - Brutin
Art Malysse

Lotte Malysse

Hij blijft in het hart van de families

Cardoen - Desmedt en Breughe - Vanhauwaert

Wij danken zijn huisarts voor haar steun
en toegewijde zorg.
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