
 

 

 

 

Met droefheid in ons hart 
melden wij u het heengaan van 

mevrouw 

Liesbeth Holvoet 
echtgenote van de heer Pol Favoreel 

Liesbeth werd geboren te Wevelgem op 24 juni 1944 
en is omgeven door de liefde van haar familie 

na een moedige strijd overleden te Kortrijk op 22 november 2022. 

Zij was 
medestichtster van Chiromeisjes Wijnberg 

lid van Okra en van COV. 

Dankbaar om al het mooie dat zij ons gegeven heeft  
nemen wij afscheid van Liesbeth tijdens de uitvaartplechtigheid 
in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg) van Wevelgem 

op woensdag 30 november 2022 om 10.00 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Aansluitend krijgt Liesbeth haar laatste rustplaats op het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,  
maar denk aan de mooie momenten  

die je aan Liesbeth hebt gegeven  
of van haar hebt gekregen. 

 

 

Liesbeth was 

de liefhebbende echtgenote van 
Pol Favoreel 

de zorgzame mama en oma van 
Henk 

Wout en Zora 
Seppe en Camille 

Koen en Inge 
Torben en Rebecca 
Jarne 

de zus, schoonzus en tante van 
Georges en Jeroma Holvoet - Masselis en familie 

Marcel en Rachel Buyssens - Holvoet en familie 

Albrecht en Maria Meulenaere - Holvoet en familie 

Maurice en Odette Holvoet - Duhamel en familie 

Leon en Simonne Holvoet - Sharre en familie 

Jerome en Marcella Holvoet - Claus en familie 

Maurice en Gabriëlle Seynhaeve - Holvoet en familie 

Frans en Margriet Verfaillie - Holvoet en familie 

Marcel en Erna Vanneste - Favoreel en familie 
Eric en Mia Degrendel - Favoreel en familie 

Zij blijft in het hart van de families Holvoet - Vangheluwe en Favoreel - Doornaert. 

Met bijzondere dank aan 
haar huisarts dokter Leon Bayart en 
alle medewerkers van AZ Groeninge Kortrijk 
voor hun toegewijde zorg en steun. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Liesbeth Holvoet 
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen 



 

 

 

 
Life was a beautiful ride… 

 

 

 

Loslaten is ook liefhebben 

 


