
 

 

Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn,  

maar diepbedroefd nemen we afscheid van 

mevrouw 

Andrea Vanneste 

echtgenote van de heer Marc Cruycke 

Geboren te Gullegem op 13 mei 1938 

en gesterkt door het Ziekensacrament 

overleden te Menen op 5 februari 2025. 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 

tijdens de plechtige uitvaartdienst 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 

op zaterdag 15 februari 2025 om 11.00 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Aansluitend begeleiden we Andrea naar haar laatste rustplaats 

in het familiegraf op de begraafplaats in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Er is geen gelegenheid tot laatste groet in het funerarium. 

Het is voor de familie een grote steun te weten dat jullie  

de goede herinneringen aan haar blijven koesteren. 

Rouwadres:  Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Andrea Vanneste 

 Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

U kan ook herinneringen delen via  

www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen 

 

Andrea is 

de echtgenote van Marc Cruycke 

de mama en oma van 

Koen en Monika Cruycke - Bandrowska 

Julian, Melania, Florian 

Katrien Cruycke 

Jan en Lieve Cruycke - Verhulst 

Laura, Lise 

Peter en Emmy Cruycke - Vergucht 

Robbe en Candice, Marie, Warre 

de zus, schoonzus en tante van 

André Vanneste 

Simonne Vanneste 

Georges en Irene Bloeyaert - Vanneste en familie 

Albert en Jeanne Maerten - Vanneste en familie 

Leonard en Marie-Thérèse Ost - Vanneste en familie 

Martha Vanneste 

Michel en Nadine Vanneste - Huysentruyt en familie 

Edward en Lucrèse Couckuyt - Cruycke en familie 

Hubert en Liliane Six - Cruycke en familie 

Paul Cruycke en familie 

Luc en Godelieve Cruycke - Seynhaeve 

Wij danken  

haar huisarts dokter Mia, 

de medewerkers van Familiezorg en thuisverpleging Hilde Calis, 

de directie en het personeel van WZC Leiezicht Rekkem 

en haar buren 

voor hun toegewijde zorg en steun. 

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17 

Diegenen die ik liefheb verlaat ik 
om diegenen die ik lief had terug te vinden. 

 


